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Hans Koopman (1954) was vanaf 1976 tot en
met 1983 werkzaam als redacteur-verslaggever
bij het maandblad Motorsport. In deze serie haalt
hij exclusief voor Het MotorRijwiel herinneringen
op aan een tijd waarin de Engelse motorindustrie
haar laatste stuiptrekkingen vertoonde, de
Japanse dominantie definitief gestalte kreeg en
uitgever/hoofdredacteur Gerhard Klomps, de
laatste der legendarische benzineschrijvers, met
verve de ‘Europese zaak' bleef verdedigen.

e motorwereld wordt van oudsher gedomineerd door mannen. Motorrijden is in de ogen van velen nog steeds een behoor-

lijk macho-aangelegenheid. Vanaf de jaren 70 vertoonde dit bastion van mannelijkheid steeds meer scheurtjes, veroor-

zaakt door dames die de motor ontdekt hebben als uitlaatklep in een alledaags en voorspelbaar bestaan. Gerhard Klomps
besteedde in zijn blad Motorsport al regelmatig aandacht aan deze gemotoriseerde amazones die zich al vroeg in de motorgeschie-
denis manifesteerden. In onze serie "Baanbrekende motormeiden” zet oud-Motorsportredacteur Hans Koopman deze pionierende

dames opnieuw in de schijnwerpers.

Helene en Bonnie
Voor de motorvrouw in deze aflevering blijven
we dicht bij huis. Met haar passie voor motor-
rijden in het algemeen en Triumph in het
bijzonder, is de Rotterdamse Helene Smit uit
Odijk uit het juiste (motor)hout gesneden. Ze
heeft haar Bonnie niet om haar status te ver-

Helene Smit en haar Bonnie - al 30 jaar onafscheidelijk.
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hogen of omdat de motor toevallig in de mode
is, in dat geval had ze wellicht voor een pro-
bleemloos Japans choppertje gekozen. Zij koos
30 jaar geleden voor het karakter en de uitstra-
ling van een klassieke Triumph Bonneville en
beperkt zich niet tot een rondje om de kerk.
Zo bezocht ze onder (veel) meer de TT-races
op het Isle of Man en reed ze in Italié de
Milano-Taranto rally waarvoor ze eerst

bij Marten Morren werd geinstrueerd hoe ze in
geval van panne eigenhandig haar motor kon
repareren. Zelf schrijft ze over haar liefde voor
de motor: “Tn mijn vrije tijd vind je mij vaak
op mijn klassieke Triumph Bonneville (Bonnie)
uit 1978. Motorrijden is mij met de paplepel in-
gegeven en het geeft mij het ultieme gevoel van
vrijheid, waardoor ik mijn hoofd goed leeg kan
maken. De uitdagingen om de bochten scherp
en wendbaar te nemen en te focussen op het
einddoel zie ik ook terugkomen in mijn werk.”
Een mooie omschrijving van het vrijwel uni-
versele gevoel dat motorrijden ons verschaft.

Juriste
Hoewel Helene en ik elkaar al eerder op de di-
gitale snelweg waren tegengekomen, ontmoette
ik haar pas voor het eerst persoonlijk op de
begrafenis van Marten. Je hebt de omstandig-
heden helaas niet altijd in de hand. Helene, of
eigenlijk moet ik zeggen, Mr. Helene Smit, is
zelfstandig onderneemster en als juriste ge-
specialiseerd in het arbeidsrecht, maar recent
heb ik haar nieuwe talent ontdekt, namelijk
dat van schrijfster. Op Facebook en andere
informatiebronnen zag ik regelmatig het boek
‘LOT 33’ voorbij komen; auteur Helene Smit.
Toen ik hoorde dat zelfs haar Triumph nog een
- bescheiden - rol in dit verhaal speelt besloot
ik het te kopen.

BNer in spé
‘LOT 33 is de titel van haar debuutroman.

Het is een vlot geschreven verhaal over een
oud schrijfbureau dat op haar zolder stond te
verstoffen, maar door een kennis werd herkend
als een zeldzaam exemplaar van grote kunst-
historische waarde. De bijzondere gebeur-
tenissen die daarop volgen zijn op een zeer
boeiende en niet zelden humoristische wijze
aan het papier toevertrouwd en dat maakt dat
je het boek bijna niet kunt wegleggen. Je wilt
weten hoe het afloopt. Het feit dat vrijwel alle
gebeurtenissen en verwikkelingen berusten op
waargebeurde feiten maakt het extra lezens-
waardig. Het kostte mij slechts twee dagen om
het te lezen en ik kan het iedereen aanbevelen,
Inmiddels heeft ook de landelijke pers het boek
ontdekt en omarmd, waardoor Helene al werd
uitgenodigd voor een uitgebreid interview op
radio 1 (terug te zien op haar Facebookpagina)
en een mooi artikel in De Telegraaf. Maar ook
als ‘BNer in spé vergeet ze gelukkig nooit haar
liefde voor de motorfiets uit te venten en daar-
mee verdient ze haar vermelding als ‘Baanbre-
kende motormeid’ We zijn dan ook trots op
het feit dat ze exclusief voor Het MotorRijwiel
bereid was om in haar eigen woorden haar al
30-jarige relatie met ‘Bonnie’ te beschrijven.

1988
In het ouderlijk huis in Krimpen aan den IJssel
zitten mijn ouders tegen over me. We zitten
aan de koffie. Mijn moeder zoekt nerveus de
blik van mijn vader. Die kijkt strak voor zich
uit. Ik heb ze zojuist het grote nieuws verteld.
De mond van mijn moeder zakte van verba-

Helene en Bonnie bij een Distinguished
Gentleman’s Ride - of moeten we nu zeg-
gen: Sophisticated Ladies Run?

zing een beetje open. Mijn vader
had me kort aangekeken, sloeg toen
zijn ogen neer. Ze zeggen niets. Zijn
allebei stil. De klok tikt door, Slaat
even later doordringend drie uur.
“ON, zegt mijn vader. “Je gaat dus een
motor kopen?”“Uhhh, ja’, antwoord
ik, “dat is wel mijn bedoeling”.“Een
motor.... van de Zilvervloot?” bitst
mijn moeder.“Van het geld dat we
voor jouw uitzet hebben gespaard?”
“Uhhh ja, dat lijkt me wel een mooie
bestemming’, antwoord ik weer, nu
met een voorzichtig lachje op mijn
gezicht.“Hans, wat vind jij daar nou
van?” Ma zoekt bevestiging bij haar
man. Mijn vader kijkt op en kijkt
haar geamuseerd aan. “Tk vind het
eigenlijk wel wat, onze dochter doet
het toch, dus laat ze haar plan maar
trekken. Zolang het maar geen Ja-
panner is”. Af en toe steekt bij pa het
Jappenkampsyndroom nog de kop
op.“Ach het zat er dik in, je rijdt ook
altijd al op die oude schakel-Puch en
op die Ziindapp en de laatste tijd steeds vaker
op de Triumph Bonneville van je broer, mijn

zegen heb je 00k’ zegt mijn moeder toegeeflijk.

Ik sta op en ombhels ze. “Yessss, ik ga het doen!”,

Marten Morren
Op dat moment begint de zoektocht naar een
motor. Vanaf mijn zeventiende jaar kwam ik
geregeld bij Marten Morren om onderdelen te
halen voor de Triumph van mijn broer. Ik had
mijn beslissing genomen, het moest er ook zo
een worden. Eentje van Meriden. Marten had
wel een adresje waar zon model te koop stond,
in Poeldijk. Van de eerste eigenaar, een mooi
origineel ding met een Europese tank. Op een
zaterdagmiddag gingen we er naar toe en zie
ik haar staan. Een Triumph Bonneville 1978
met een aquakleurige tank met gele bies. Naast
haar stond een Moto Guzzi V7 Sport, citroen-
geel/groen. Strak in de lak en een waanzinnig
mooie lijn. Ik liep echter direct naar de Bon-
neville. Haar originele uitlaten, de koplamp,
de grote buddyseat, maar bovenal het geluid
maakte dat ik verkocht was. [k was verliefd. Ik
streek met mijn hand over de gladde tank en
dacht: jij wordt mijn motor, mijn Bonnie. Ik
kieperde de complete Zilvervloot leeg en reed
haar diezelfde middag nog naar huis. Daar
kwam ze te staan naast een fiere Norton Com-
mando uit 1974.

Amerikaanse tank
Inmiddels is dit 30 jaar geleden. In die 30 jaar
hebben zij en ik het leven geleefd, zijn we uit-
dagingen tegengekomen en zijn er tijden van
verwaarlozing geweest. Zij heeft de strijd aan

moeten gaan met kinderwagens, maxi cosi’s,
snelle cabriolets, V8's, meerdere mannen, twee
huwelijken en twee scheidingen. Ze beleefde
haar dieptepunt van jaloezie toen er op een
gegeven moment een Harley-Davidson naast
haar geplaatst werd. Treurigheid gevoeld toen
de Norton Commando haar verliet. Maar ze
hield zich staande. En bleef wie ze was, on-
danks dat ik haar tank en buddyseat verving
voor een Amerikaans modelletje. De verliefd-
heid van het begin voor haar groeide uit naar
een intens houden van. Dat klinkt gek. Bonnie
is een ding, En toch is het zo. Zij maakte dat
ik naast mijn werk als juriste en de opvoeding
voor mijn drie kinderen door ging met leven!
Een ritje met haar zorgde ervoor dat ik er weer
de hele week tegen aan kon. Zonder hulp- en
droeftoeters.

Rally
Na de tweede scheiding voelde ik dat ik meer
vrijheid (lees, geen gezeur meer) nodig had. Ik
deed mee aan de Milano-Taranto rally in 2015,
De mooiste rit tijdens die week voerde door
het broodmandje van Italié, de Marken. Lange
glooiende wegen, waar ik me helemaal kon
uitleven. Ik voelde mijn gedachten steeds lich-
ter worden en alle toekomstspeculaties ging
ik relativeren, Met mijn eigen overpeinzingen
hoorde ik Bonnie haar eigen ritme vinden met
veel slagen die gelijktijdig bonsden. Het is een
subtiel mengsel van geluiden, 80 explosies per
seconde, nokken op stoterstangen, stoterstan-
gen op klepstoters, tuimelaars op klepstelen,
kleppen op klepzittingen, kogellagers die
toeren en draaien, tandjes die ineengrijpen en
in olie spartelen, oliepompen die kloppen, gas-

Helene bij binnenkomst aan de finish van Milano-
Taranto in 2015.
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sen die sissen, kettingen die over tandwielen
vliegen, al deze razernij van bewegend metaal.
(Met dank aan schrijver Ted Simon). Met de
dag krijg ik meer respect voor deze motor op
leeftijd, ooit waren we beiden jong... Kilome-
ter na kilometer genoot ik van het geluid van
Bonnie, soms rauw, soms schrapend, ronkend
en ik vermoeid, maar immer met grote passie
als ik het gas opendraaide. Zonder gemorrel
en gezeur hebben we roffelend het afzien op
de slechte wegen geaccepteerd. Tijdens de
laatste ritten begon ik al stickem over mijn
nieuwe avonturen te fantaseren. Wat zou het
toch geweldig zijn gewoon de wijde wereld in
te kunnen gaan, samen met mijn motor. Maar
dat zou als consequentie meebrengen dat ik
tijd daarvoor moest gaan maken. Dus minder
werken. Maar minder werken heeft als zelf-
standig ondernemer zonder personeel direct
tot gevolg: minder inkomsten. Ik moest mijn
huis gaan verkopen. Voor mijn grote wens, na-
melijk een vrij leven zonder financiéle zorgen
had ik het er na lang wikken en wegen, graag
over. Na twintig jaar in het statige pand te heb-
ben gewoond, zette ik het huis te koop. En toen
gebeurde het.

Sotheby’s
Een kennis - die geinteresseerd is in kunst en
oude panden - vroeg of hij nog een keer in
mijn authentieke woning mocht rondkijken,
Op zolder viel zijn oog direct op een verstoft
bureau. Ik was juist van plan om het bij het
grofvuil neer te zetten. Ik wist vanaf het begin
dat ik er woonde dat er een schrijftafeltje onder
het stof in een donkere nis stond. Ik kwam ech-
ter al die jaren nauwelijks op die donkere en
spookachtige zolder, die alleen maar te berei-
ken was met een houten, inschuifbare vlizotrap
waar de letters ‘donkere kamer’ op geschilderd
waren. Het was niet mijn favoriete plek. Binnen
één week stond de internationale kunstwereld
op zijn kop. Cecile Verdier, vice-president
van veilinghuis Sotheby’s in Frankrijk, kwam
hoogstpersoonlijk naar Zeist om het bureau te
inspecteren. Dit unieke stuk vond ze een magi-
sche ontdekking, Een origineel bureau van de

architect/designer
Pierre Chareau,
waarvan de originele
tekeningen in het
Centre Pompidou in
Parijs liggen. Het zou
z0 maar een fortuin
kunnen opleveren
vertelde ze. Echter,
onder de voorwaarde
dat de herkomst
achterhaald moest
worden. Ik had zo-
maar een lot uit de
loterij op mijn zolder
staan!

Zoektocht
Ik begon aan een intensieve zoektocht, een
missie in een voor mij onbekende wereld, die
van de kunst en architectuur, Tevens was ik
regelmatig in het gemeentehuis van Zeist te
vinden om bewonerslijsten van mijn pand
door te spitten. Naarmate de tijd vorderde
richting de veilingdatum en verhuizing uit
het pand werd ik meer en meer geobsedeerd
door die herkomst. Wie had het bureau ooit
op zolder gezet? Was het geen naziroofkunst?
Uiteindelijk kwam ik in contact met een 86-ja-
rige barones die als jong meisje in het huis
had gewoond. Zij bleek de ‘sleutel’ te zijn voor
het ontrafelen van het geheim. Door onder
meer haar verhalen kreeg ik een inkijkje hoe
kostgangers en eigenaren in vroeger tijden in
het pand moeten hebben gewoond. Ook kwam
ik er achter dat er meerdere Frederiekes in
het pand hadden gewoond. Toeval? Of had-
den zij iets met elkaar gemeen? Terwijl ik als
een bezetene aan het zoeken was en zelfs op
Bonnie richting de Highlands in Schotland
reed om het geheim te ontrafelen, werd mijn
dochter Fréderique, steeds stiller... Uiteindelijk
wordt het bureau in mei 2016 in Parijs geveild
op lotnummer 33 voor een duizelingwekkend
bedrag. Het stoffige bureau van Pierre Chareau
heeft meerdere levens compleet veranderd.
Met name het mijne, want naast de ontdek-

Helene Smit schreef Lot 33 over de vondst van een
schrijftafeltje op zolder, dat een fortuin waard
bleek.

king van de kunstschat kwam ik er ook achter
dat ik naast mijn dagelijkse leven als moeder,
arbeidsmediator, jurist en coach nég een leven
kon leven. Eén van onschatbare waarde, Dat
van motorrijdende schrijver.

LOT 33 TOUR

Er is ook nog een alternatieve manier om in

het bezit van LOT 33 te komen. Speciaal voor
de lezers van Het MotorRijwiel organiseren we
een speciaal Classic Bike Tours arrangement

in augustus of september. De deelname kost
€195,- (hele dag rijden op verschillende jaren
‘70 Klassiekers, incl. lunch, koffie, thee, drankjes
na afloop, fotosessies etc.) maar het boek LOT
33 krijg je daarbij cadeau. Gesigneerd en voor-
zien van een persoonlijk opdracht van auteur
Helene Smit, die zelf ook meerijdt op haar eigen
Triumph Bonneville. Motorliefhebbers die het
boek al hebben, kunnen ook profiteren van dit
speciale aanbod. Yoor meer informatie en of
inschrijvingen kun je bellen of mailen met Hans
Koopman, tel 0578 57 38 57 of
info@hanskoopman.nl.

Pierre Chareau, die in 1950
overleed, was een van de meest
vooruitstrevende architecten en
designers in Frankrijk rond de jaren
‘20 van de vorige eeuw. Hij paste
verschillende materialen toe. Zo
was hij een van de ‘componisten’
van het Nieuwe Bouwen, de stro-
ming van Europese bouwstijlen

in de periode vanaf 1915 tot de
vroege jaren ‘60. Hij ontwikkelde in
Parijs samen met de Nederlandse
architect Bernard Bijvoet (1889-
1979) het Maison de Verre (Het
Glazen Huis). LOT 33 is een op
waarheid gebaseerde thriller-
roman, verkrijgbaar bij de boekhan-
dels in Nederland en Belgié, en via Bol.com.
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Helene’s Bonnie aan de Adriatische kust tijdens de
Milano-Taranta rit in 2015.
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